
Witte Donderdag Regenboogkerk 2026 

Thema: God bevrijdt door alle tijden heen 

Ouderling: Marieke Broek

Lector: Willy van Schouwen- Pouwer

Organist: Jan van Westenbrugge

Welkom

Zingen: Psalm 81: 1,3, 4 Jubel God ter eer

Bemoediging en groet:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakte heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: die niet loslaat het werk van zijn handen
V: Vrede, genade en kracht voor ieder van ons, 
van Christus de Heer in gemeenschap met de Heilige Geest.
A: Amen

Zingen: Psalm 81: 6,7,8 en 14 

Gebed

Lezing: Exodus 12: 1-3, 6-8, 11-14 a en 17

Zingen: Op Toonhoogte 308

Gods volk wordt uitgeleid, zij gaat met vreugde voort, 
En de bergen en de heuvlen juichen rondom haar,
Alles zingt erbij, zelfs de bomen zij blij 
En zij klappen voor hun God. 
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem (3X)
En wij gaan vrolijk voort! 

Lezing: Psalm 34: 2-9 

Zingen: lied 385: 1 de tafel van samen 

Lezing: Exodus 14: 9-18, 30 a

Zingen: lied 385: 4 wij vieren de maaltijd

Meditatie: “God bevrijdt door alle tijden heen” 

Zingen: lied 62 b (3x, hierbij de Nederlandse te zingen tekst): In vrede komt mijn ziel tot rust bij de 
Heer, van Hem komt al mijn heil. Ja Hij alleen is bron van rust en vrede, in Hem rust mijn ziel. 

Klaarmaken van de Tafel



Geloofsbelijdenis lezen 

Zingen: lied 379: 1,2,4 en 5 Breek ons Heer het brood

Tafelgebed

Zingen: Lied 395: 1 en 4 (couplet door Justin en mij, en refrein door allen) Op de avond toen de 
uittocht uit Egypte werd gevierd

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Zingen: ELB 284 (= Opwekking 318): 1,2 en 3 Eet het Brood met Mij (1 en 3 door Justin en Ds. Christi, 
3 allen) 

Solo: Eet het brood met Mij, drink de wijn met Mij,
Tussen de vleugels van de cheroebim, deel het maal mij Mij.
Eet het brood met Mij, Drink de wijn met Mij, 
tussen de vleugels van de cheroebim, deel het maal met Mij.

Allen: Wij aanbidden U, wij aan bidden U,
Tussen de vleugels van de cheroebim, aanbidden wij U.
Wij aan bidden U, wij aanbidden U,
tussen de vleugels van de cheroebim, aanbidden wij U

Solo: Ik ontmoet je daar, Ik ontmoet je daar,
Tussen de vleugels van de cheroebim, daar ontmoet Ik jou.
Ik ontmoet je daar, Ik ontmoet je daar, 
tussen de vleugels van de cheroebim, daar ontmoet ik jou. 

Lezing: Johannes 16: 12-13, 20, 22, 32-33, en Johannes 18: 1-11

Zingen: lied 556: 1 en 4 alles wat over ons geschreven is

Slotgebed

Zegen

V: Heer, zegen de weg, die wij moeten gaan, de toekomst die verborgen is voor ons. 
Zegen ons verleden, de kostbare herinneringen, die een leven met ons meegaan.
Zegen de hemel boven ons, dat wij beschermd en bewaard mogen worden.
Zegen de grond onder onze voeten, dat wij niet vallen of struikelen.
Ga zelf met ons mee, dan wordt de weg een veilig pad. 
Zo zegent ons de levende God, vandaag, morgen en tot in alle eeuwigheid!
A: Amen

In stilte verlaten wij de kerk, ook het orgel zwijgt. Morgen om 19.30 begint de Goede Vrijdag dienst 
ook vanuit de stilte, uit respect voor wat Jezus doet voor ons.

Collecte bij de uitgang voor het werk van Ineke Haaring  in Hoskins in Papoea Nieuw Guinea, in haar 
werk is zij geheel afhankelijk van steun van haar achterban hier. 
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